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Orde van dienst 

Kerk van de Eenheid in Christus  
te Son 

16 april 2023 
 

Joh. 20: 19 t/m 22 en 24 t/m 29 

 
 
 
 
Wij beginnen de dienst in stilte…. 
 
Welkom  
 
Aanvangswoord 
Het is de zondag na Pasen, de achtste dag, de dag dat leven 
verder gaat, de dag om -  aansluitend aan het feest - te 
herkennen en te erkennen dat het leven niet altijd een feest 
vieren is, dat leven schaduwkanten kent, die we beter serieus 
kunnen nemen.  
 
Zingen: In memoriam Huub Oosterhuis: lied 962 – Wat ik gewild 
heb 
 
En de achtste dag van Pasen is juist ook de dag om in te zien dat 
schaduw zonder Licht niet kan bestaan. Wie schaduw ziet, weet 
dat er Licht is. Het Licht van Christus straalt over ons allen. 
 
Aansteken tafelkaars 

 

Zingen: Lied 117 - Loof, alle volken, loof de Heer 

 

Groet/ bemoediging 

   Onze hulp is in de naam van de Eeuwige   
 makende hemel en aarde  
  Die trouw blijft tot in eeuwigheid    
  en Zijn werken vasthoudt 

God, Bron van alle leven, Christus, de opgestane Zoon, de 

Heilige Geest, zij waren, zijn en blijven oorsprong, doel en zin. 
 AMEN. 
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Zingen: Ld 117d - Laudate omnes gentes - 3x 

Kyriegebed 367b met drie maal responsie ‘Heer, onze 
Heer, ontferm u over ons 

 

 
Zingen: glorialied 146C : 1,7 - Alles wat adem heeft, love de 
Here 
 
Gebed opening Schriften 
 
Intro met beamer 
 

Zingen: Lied 316: 1, 4 - Het woord dat u ten leven riep… 
 
Lezen: Joh. 20: 19 t/m 22 
 
Zingen: Lied 644: 1, 2 - Terwijl wij Hem bewenen 
 
Lezen: Joh. 20:24 t/m 29 
 
Zingen: Lied 653: 1, 4 - U kennen uit en tot U leven 

 
Prediking: Thomas en ik 
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Moment stilte, pianospel 
 

Zingen: Lied 642: 1, 2, 7, 8 - Ik zeg het allen dat Hij leeft 
 
Toelichting op inzameling 
Collectedoel: Diaconaal Inloophuis ‘t Hemeltje 
Rekeningnummer: NL42 INGB 0006 8705 50 
 
Gebeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Zingen: slotlied 896: 3 t/m 7 – Wie heeft zijn God verloren 

 
Zegen  met pianobegeleiding 2 x Ld117D, Laudate omnes gentes 
geen gezongen amen 
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Lied 962 
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6 

Lied 117 
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Lied 146c 
 

 
 
 

7. Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen 
Hem die zo grote dingen doet. 
Alles wat adem heeft, roepe nu amen, 
zinge nu blijde: God is goed! 
Love dan ieder die Hem vreest 
Vader en Zoon en heilige Geest! 
Halleluja! Halleluja! 
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Lied 316: 1, 4 
 

        
 
4. Het woord van liefde, vrede en recht 
is in uw eigen mond gelegd, 
is in uw eigen hart geschreven. 
Rondom u klinkt de stem van God: 
vrijspraak, vertroosting en gebod, 

vlak vóór u ligt de weg ten leven. 
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Lied 644: 1, 2 
 

 
 
2. Terwijl wij om Hem treuren, 

toont Hij ons hand en voet. 
Hij komt door dichte deuren, 
Hij spreekt zijn vredegroet. 
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Lied 653: 1, 4 
 

 
 
4. Gij zijt het licht van God gegeven, 
een zon die nog haar stralen spreidt, 
wanneer het nacht wordt in ons leven, 
wanneer het nacht wordt in de tijd. 
O licht der wereld, zie er is 

voor wie U kent geen duisternis. 
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Lied 642: 1, 2, 7, 8 
 

 
 
2. Ik zeg het allen, en de mond 
van allen zegt het voort, 
tot over ’t ganse wereldrond 
de nieuwe morgen gloort. 
 
7. Nu is op aard geen goede daad 
meer tevergeefs gedaan, 
want wat gij goed doet is als zaad, 
dat heerlijk op zal gaan. 
 
8. ’t Is feest, omdat Hij bij ons is, 
de Heer die eeuwig leeft 
en die in zijn verrijzenis 
alles herschapen heeft. 
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Lied 896: 3 t/m 7 
 

 
 
        Tekst: Huub Oosterhuis; melodie: Bernard Huijbers 
 
 

4. Als zo de mensen leven 
en zoeken is hun lot 
en vinden is hun zegen: 
hoeveel te meer dan God. 
 
5. Hij ziet ons al van verre 
omdat Hij ons bemint 
en liever dan de sterren 
is Hem een mensenkind. 

 
6. En voordat wij Hem zoeken, 
zijn wij gezocht door Hem 
en nu wij om Hem roepen 
geeft Hij ons deze stem. 
 
7. En wie het wordt gegeven 
bespeurt Hem overal 
in woorden allerwegen, 
in mensen zonder tal. 

 


